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Bij de vieringen

December

Zondag 21 december Afscheid van Abtswoude
Voorgangers: Tonneke van der Kooi & Marike van der 
Kramer; Muziek: Arjan de Vries
Aanvang: 10:30 uur in Abtswoude

We beginnen met koffie en wat lekkers. 
Arjan de Vries maakt muziek, daarna spelen we een spel. 
We hopen op een mooie opkomst.

Woensdag 24 december Kerstnachtdienst
Voorganger: Martijn Junte
Muziek: Christo Lelie (orgel), Annalena Hoyer (cello), Dante (ad hoc koor: Nelleke 
Guequièrre, Annalena Hoyer, Ton Severijnen)
Aanvang: 19:30 uur in de Lutherse Kerk

Januari
Vanaf januari is er minder vaak een kerkdienst en zijn de diensten in de Lutherse kerk. Van 
19 tot 23 januari zijn er vesperdiensten in het kader van de Week van Gebed. Mogelijk zal er 
een gezamenlijke slotviering zijn in de OKK op 25 januari. In dat geval vervalt onze 
ochtendviering. Nadere info volgt.

Zondag 11 januari Nieuwjaarsdienst
Voorganger: Martijn Junte
Organist: Christo Lelie
Aanvang: 10:00 uur in de Lutherse Kerk

Woensdag 21 januari Week van gebed
Voorgangers: Barbara Lamain, Christiaan Olie, Joke Kolkman, Jonard Roukens en Martijn 
Junte
Organist: n.n.b.
Aanvang: 19:30 uur in de Bethlehemkerk

Zondag 25 januari
Voorganger: Martine Wassenaar
Organist: n.n.b.t.m.
Aanvang: 10:00 uur in de Lutherse Kerk
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Activiteiten

Afscheid van Abtswoude
Het staat hierboven ook al bij de kerkdiensten, maar sommige dingen mogen best twee 
keer genoemd worden: Tonneke van der Kooi en Marike van der Kramer staan met ons stil 
bij het afscheid van Abtswoude. Arjan de Vries verleent muzikale ondersteuning.

Zondag 21 december 
Aanvang: 10:30 uur in Abtswoude

In een andere wereld durven leven
Dit is het thema van de kerstavonddienst. Het gaat over een andere werkelijkheid dan de 
grimmige realiteit van alledag. Dat het moed vergt om het bestaan van alleen al die 
mogelijkheid te aanvaarden. Maar ook een kritische noot bij onze tijd, waarin mensen in 
hun eigen bubbel leven en niet de moed hebben daar buiten te treden in die van anderen. 
Terwijl dat zo hard nodig is: verbinding en saamhorigheid als tegengif tegen de 
verdeeldheid. 

Woensdag 24 december
Aanvang: 19:30 uur in de Lutherse Kerk

Nieuwjaarskoffietafel
Omdat er vanaf 2026 minder vaak een kerkdienst is en er zoveel tijd zit tussen de 
kerstavonddienst en de nieuwjaarsdienst, is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een 
koffietafel. Er is nog geen definitieve locatie bekend, maar wie zich opgeeft, krijgt die tijdig 
te horen. Opgeven kan nog tot maandag 22 december bij Martijn Junte 
(martijnjunte@xs4all.nl).

Vrijdag 2 januari
Aanvang: 10:30 uur

De bijbel, hoezo de bijbel
Samen een tekst lezen en daarover in gesprek: ook in 2026 gaan we daarmee door. We 
zullen ons dit jaar richten op de eerste vijf bijbelboeken.

Donderdag 8 januari
Aanvang: 14:00 uur in Motiv
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Thema: Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder

ZING
Maandag 19 januari
Als we het over een lied hebben, en wat voor lied, dat zing als eerste woord in de titel heeft, 
dan mogen we ons aangespoord weten om precies dat samen te doen. De avond is onder
leiding van Dieke de Jong.

Aanvang: 19:30 uur in Motiv

VECHT
Woensdag 11 februari
We staan stil bij het verhaal van Jakob die worstelt, ja met wie of wat eigenlijk? De tekst laat 
ruimte voor de verbeelding. Vandaar misschien dat er in de traditie verschillende 
antwoorden op die vraag gegeven zijn. Deze middag is een combinatie van informatie, 
gesprek en een creatieve activiteit.

Aanvang: 15:00-17:00 uur in Motiv

HUIL
Woensdag 4 maart
Wat is de plek van je verlangen? Over die vraag denken we na met elkaar naar aanleiding 
van de Middeleeuwse mystica Hadewijch. We lezen een tekst samen, delen wat die ons 
brengt en er is een creatieve afsluiting.

Aanvang: 15:00-17:00 in Motiv

BID
Zaterdag 4 april ‘Blijf bij mij’
Op de Stille Zaterdag  is er een Stiltetheater in de 
Lutherse Kerk. Een meditatieve samenkomst met stilte 
en een aantal ingetogen liederen. Centraal staat een 
dialoog geschreven en uitgevoerd door Marike van der 
Kramer en Hein Vaartjes.

Aanvang: 19:30 uur in de Lutherse Kerk
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