‘Dit wordt het laatste gedicht wat ik schrijf.” Zo luidt de eerste regel van Laatste gedicht van Hans Andreus. Ik
varieer: Dit wordt de laatste column die ik schrijf. Deze week geef ik mijn levensvonk terug aan het grote vuur, zoals
A. den Doolaard het formuleerde. De tijd is rijp, mijn lichaam opgebrand, mijn geest verlangt om op te gaan in God/
Liefde.

Hoe moet het nu?

Het gedicht van Hans Andreus is een gebed, maar niet in de klassieke zin. Het richt zich behelpend tot een ‘Heer’
om maar een adres te hebben. De lichtdichter spreekt nu vertwijfeld over het licht dat hem zijn hele leven heeft
geinspireerd:

hoe moet het nu, waar blijf ik met dat licht
van mij, van jou...?

Hij spreekt dan de hoop uit dat ‘God’ er een ‘woord dat niet uitgesproken hoeft voor vindt’.

Tja, waar blijf ik met dat licht, dat ook mij inspireerde en droeg? Ik ervaar het minder vertwijfeld.

Ik vond misschien een antwoord in het gedicht Sub finem van M. Vasalis. Het heeft zijn plaats gevonden in de
laatste twee paragrafen van het hoofdstuk over de dood in mijn nieuwe boek Verbijstering & verrukking — waartoe wij
leven (verschijnt dus postuum begin mei).

Onderstaande is een weergave daarvan.

De dood als daad
lemand stuurde mij een fragment uit het boek De tijd te vriend houden van priester, psychotherapeut en schrijver
Herman Andriessen, uit het hoofdstuk Sterven. Hij citeert daar het beroemde gedicht Sub finem van M. Vasalis:



‘En nu nog maar alleen

het lichaam los te laten —

de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht

het rode, zuivere van de late zon

te zien, te volgen — en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.’

Dat is sterven! Het sterke licht volgen, het rode, zuivere van de late zon... Zo schitterend! En wat een regie! Allemaal
daden, van overgave, ja, maar daarom niet minder daden. Allemaal bewuste acties: het lichaam loslaten, de
geliefden laten gaan, het licht volgen — en de eigen weg gaan! Dit laatste is zo uitgesproken een moment van keuze,
opgeheven hoofd, waardig kiezen voor de dood. Het doet er niet toe of dit plaatsvindt in de setting van een
zogenaamde ‘natuurlijke dood’, euthanasie, sedatie of welk ander zelfgekozen moment ook. Als het maar plaatsvindt
in wat Andriessen aan het eind van zijn epistel noemt een vrije, sterke daad:

‘Sterven wordt hier opgenomen als een vrije, sterke daad. Wanneer het moment zelf nader komt of daar is, zijn
mensen tot deze beslissing dikwijls niet meer in staat. Maar die is dan van te voren voltrokken. Sterven is geen
louter biologische of medische aangelegenheid. Wij zijn het die sterven.’

Dat is sterven.
Dat is de dood.
Het licht volgen en de eigen weg gaan.

Vaarwel lichaam

Het lichaam los te laten...

Dat is vooral wat de dood van je vraagt.

Aan jezelf maar ook aan je geliefden.

Het lichaam achterlaten blijkt altijd een moeilijk moment.

Maar ik ervaar het anders: ik ben dit lichaam niet meer, allang niet meer.

Jullie nemen geen afscheid van mij maar van een ding dat alleen nog een lege huls is.
Zelf heb ik het licht gevolgd en ben mijn eigen weg gegaan.

Daarom heb ik voor onze kleinkinderen een tekst geschreven voor bij het graf.
Daarmee wil ik dit hoofdstuk — en eigenlijk ook mijn leven — afsluiten:

Wees maar niet verdrietig, want dit dode lichaam ben ik niet meer.
Je lichaam is een soort huis waarin je een tijdje woont — zo lang als je leven duurt.
Maar jij bent zelf meer dan alleen je lichaam!

Dit lichaam was mijn huis, ruim 74 jaar lang, maar nu woon ik er niet meer in.
Kijk maar, hoe leeg en stil het is.

Ik heb het verlaten en ben nu vrij — dus wees blij!

Ik ben bevrijd van dat zieke, dodelijk vermoeide lichaam van de laatste tijd.

Ik woon nu overal, in jullie allemaal.

Je zult het merken als je me nodig hebt.
Dan zul je voelen dat ik bij je ben.

Dat ik nog altijd heel veel van jullie hou.



‘Vaarwel lichaam, rust lekker uit in de aarde en word weer aarde.
Zelf ga ik op reis door de eeuwigheid en zal er zijn als liefde.

En jullie, mijn geliefden allemaal, denk erom: niet te verdrietig zijn.
Ik ben nu vrij en zal altijd in jullie zijn.

Door: Wim Jansen

Wim Jansen was emeritus predikant van Vrijzinnig Delft. Ook na zijn afscheid ging hij nog regelmatig voor. Zo ook
op 13 april aanstaande, maar dat voornemen is ingehaald door de tijd. We wensen zijn naasten en allen die hem
zullen missen heel veel sterkte. Deze column verscheen op ongrond.nl en is in liefdevolle herinnering opgenomen in
onze nieuwsbrief. De gedachtenisviering is op dinsdag 1 april om 15:00 uur in de Koorkerk in Middelburg ledereen
welkom. De begrafenis zelf heeft dan al vooraf plaatsgevonden in besloten kring (gezin en familie).

In Memoriam Maartje den Ouden

Tina heeft Maartje sinds haar afscheid van onze gemeente steeds begeleid. Ze ging namens onze gemeente voor in
de afscheidsdienst. Als afsluiting van dit proces stuurde ze de redactie dit in memoriam. We hebben besloten om het
in zijn geheel op te nemen in de nieuwsbrief.

Op 7 februari is Maartje den Ouden overleden, zij werd 97 jaar.

Tot het laatst was zij helder van geest. De dag voor haar overlijden was ik nog bij haar en ze vroeg mij of alles nu in
orde was.

Maartje leefde zo haar eigen leven, op een manier die bij haar paste.

Daarin mocht ik haar graag.

Er waren een paar lijnen in haar leven die richting gaven.

Allereerst was daar haar jeugd op de boerderij midden in de stille natuur, afgelegen in de polder. Elke dag op
klompen een eind lopen naar school in weer en wind.

Daarnaast speelde de kerk, van kinds af, een grote rol.

Actief bij de vrijzinnige gemeente van Portugaal, raakte Maartje al jong betrokken bij het jeugdwerk. Zij zong met
grote groepen kinderen en organiseerde de zomerkampen. Als Maartje hierover vertelde begon zij als vanzelf de
oude liederen te zingen nog steeds met een zuivere en heldere stem. In het jeugdwerk heeft zij al jong Marien de
Dreu leren kennen. Samen optrekken paste goed bij het jonge stel.

Toen zij naar Delft verhuisden brak er een nieuwe fase. Het was niet gemakkelijk ineens midden in een stad te
moeten leven. Ver weg van de frisse natuur met de vergezichten in de polder. Gelukkig vond zij ook hier haar weg,
toen zij vertrouwd raakte met de Vrijzinnig Hervormden van Delft.

Maartje zong in het koor en werd al gauw lid van de diaconale commissie.

Ook hier kon Maartje enthousiast over vertellen.

De herfsttafel klaarmaken voor de oogstdienst en het versieren van de kerk met Kerst. Het werd haar tweede thuis,
een warme plek.

Een schuilplaats die zij nodig had toen er een grote schaduw viel over haar jonge leven. De scheiding is altijd een
pijnlijke plek in haar ziel gebleven.

Beide zonen Kees en Marien bleven haar trouw. Kees deed enorm veel voor zijn moeder. Toen zij 90 werd gaf hij
haar een Ipad cadeau. Nu kon Maartje met oude filmpjes van Portugaal terug naar haar jeugd. Ze genoot hier enorm
van.

Zelf zocht ze de vakantiefoto’s op, die de kleinkinderen haar stuurden.

Aan het einde van ons gesprek kwam dan vaak maar niet altijd het geloof ter sprake.

God was een kracht om haar heen, iets wat veilig voelde, waarin ze geborgen was.

Het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan was haar gids.
Wie is mijn naaste? vragen de schriftgeleerden aan Jezus.
En dan vertelt Jezus over een man die beroofd en gewond langs de kant van de weg ligt.



De vreemdeling, een Samaritaan, iemand van wie je het niet verwacht is met ontferming bewogen. Hij helpt de

gewonde man op zijn ezel en brengt hem naar de dichtstbijzijnde herberg.
Helpen wie op je pad komt, dat was de kern van haar geloof.

Als we dan zo het leven weer doornamen, kwam zij ook altijd bij het nieuws uit.
De oorlog, de pijn die mensen elkaar aandoen. Maartje wist het allemaal precies.

Voor het slapen gaan, zo vertelde ze mij, noemde zij de mensen aan wie zij dacht voor God.

Vroom, stil en alleen.
Ze wilde anderen ook niet tot last zijn en leefde zo haar eigen leven.

Bij een van de gesprekken eind vorig jaar, net verhuisd naar de Bieslandhof,

vertelde Maartje dat ze zich nu zo dicht bij haar moeder voelde, haast tastbaar.
Zou dat alvast bij het sterven horen, vroeg ze mij?

Het kan nu niet lang meer duren...

Lopen ging niet meer en ze was bezorgd over haar hart.

En toen toch nog verhuisd naar een woonzorgcentrum in Pijnacker.

Liever de veiligheid van een eigen kamer dan de gezellige afleiding die er was
in de Bieslandhof. Ze trok zich terug en is in vrede gestorven.

Moge zij opgenomen zijn in het Eeuwige Licht, waar zij naar terug verlangde.

Tina Geels

Bij de vieringen

Maart

Zondag 30 maart Martijn Junte, organist /pianist Arjan de Vries
Lutherse Kerk, 10:00 uur

April

Zondag 6 april Arine Benschop, organist/ pianist Karin Jense
Abtswoude, 10:30 uur

Zondag 13 april Palmpasen

Martijn Junte, organist/ pianist Christo Lelie
Lutherse Kerk, 10:00 uur

Donderdag 17 april  Witte Donderdag
Martijn Junte, organist/ pianist Christo Lelie
Lutherse Kerk, 19:30 uur

Zondag 20 april Pasen
Martijn Junte, organist/ pianist Arjan de Vries
Abtswoude, 10:30 uur

Zondag 27 april Richard van der Keur, organist/pianist Karin Jense
Lutherse Kerk, 10:00 uur




Zondag 4 mei Amanda Lang, organist/ pianist Karin Jense
Abtswoude, 10:30 uur

Zondag 11 mei Sjerp van der Vaart, organist/pianist Karin Jense
Lutherse Kerk, 10:00 uur

Zondag 18 mei Martijn Junte, organist/ pianist Christo Lelie
Abtswoude, 10:30 uur

Zondag 25 mei Voorganger n.n.b.t.m, organist/ pianist Arjan de Vries
Lutherse Kerk, 10:00 uur

Juni

Zondag 1 juni Arine Benschop, organist/ pianist Karin Jense
Abtswoude, 10:30 uur

Aardevieringen

Onze tijd van klimaatcrisis vraagt om anders denken en handelen. Initiatieven voor praktische ecologische actie
worden ondersteund door platforms zoals Groene Kerken en Groene Moskeeén. Maar soms is er een gevoel dat er
iets ontbreekt. Van de drieweg hoofd — hart — handen wordt veel aandacht besteed aan hoofd en handen, terwijl het
hart een onmisbare schakel tussen beide is.

Anders voelen over de werkelijkheid en onze rol in de wereld kan een basis bieden voor zowel denken als handelen.
Geestelijke voeding is belangrijk om ruimte te maken voor gevoelens van rouw die in een tijd van crisis de overhand
(dreigen te) krijgen. Stil staan bij dankbaarheid voor al wat er is enerzijds en bij rouw en gevoelens van onmacht
anderzijds, kan een vruchtbare basis leggen voor actieve hoop. Dat is geen hoop op iets waarvan je vrij zeker bent
dat het ook zal gebeuren. Het is hoop in de zin van verlangen naar een visioen dat je aanspoort om je daar voor in te
zetten.

Initiatieven voor vieringen die in deze behoefte voorzien, duiken op. Sommige zijn geinspireerd door algemene
spiritualiteit, andere sluiten meer aan bij een specifieke traditie. In Delft zijn er al Aardevieringen aansluitend bij de
christelijke traditie bij Vrijzinnig Delft. In die vieringen komen vertrouwde elementen voor én zoeken we naar nieuwe
vormen die meer dan onze traditionele beelden aansluiten bij wat we verlangen voor de aarde, de meer-dan-
menselijke-natuur (de aarde-anderen) en onszelf. We maken ruimte voor Gaia, onze moeder aarde en de
aarde-anderen met poétische teksten die ons hart willen raken. We vieren de heiligheid van het bestaan, we rouwen,
we danken en we laten ons inspireren tot actieve hoop.

Een keer deelnemen aan een Aardeviering?
Welkom! De volgende Aardeviering bij Vrijzinnig Delft is op zondag 6 april in de kapel van voormalig zorgcentrum
Abtswoude, Aart van der Leeuwlaan 332, om 10.30 uur.



Een Aardeviering organiseren in je eigen kerk?
We delen graag ons materiaal en onze ervaringen! Vaak is het zondagse rooster al ver volgepland. Het kan ook
prima op een doordeweekse dag/avond. Neem contact met ons op.

Een Aardeviering helpen voorbereiden? Of je bij ons aansluiten?
Graag! Laat het ons weten.

Arine Benschop 06 44154185 / a.benschop@ziggo.nl
Jac Veugelaers 06 10942504 / j.veugelaers@gmail.com

Vanuit de Diaconie

Collectedoel maart: Alzheimer Nederland

In de maand maart collecteren we voor Stichting Alzheimer Nederland.

Dementie raakt steeds meer mensen. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Op dit moment

, hebben 300.000 mannen en vrouwen in Nederland de ziekte van Alzheimer of een andere

‘ vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar ruim een half miljoen.

‘. ledereen krijgt met de ziekte te maken: als patiént, als mantelzorger of binnen de familie- of
‘ vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich - samen met zoveel mogelijk anderen - voor

hen inzetten.

Dementie is volksziekte nummer één. De missie van Alzheimer Nederland is dementie
voorkomen of genezen. Tot die tijd maken zij zich sterk voor het verbeteren van de kwaliteit
van leven van mensen met dementie en hun omgeving. Het realiseren van deze missie is een grote, complexe
uitdaging. Alzheimer Nederland zet zich concreet in op de volgende manieren.

#wevergetenjullieniet

Ze zijn de grootste private financier van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bieden ze voorlichting over de
mogelijkheden om het risico op dementie te verkleinen. Als patiéntenorganisatie rapporteren zij over het welzijn en
de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ze jagen betere zorg aan, adviseren de overheid en
bieden zelf landelijk en lokaal directe ondersteuning en informatie. Ook initi€ren en financieren ze onderzoek dat
zich richt op een betere kwaliteit van leven met dementie.

Om dit te werk voort te zetten is het nodig dat Alzheimer Nederland zo veel mogelijk mensen inspireert en middelen
mobiliseert.

Voor meer informatie: https://www.alzheimer-nederland.nl.



Collectedoel april: Clean Up Delft

In de maand april wordt gecollecteerd voor Stichting Cleanup All.

Stichting Cleanup All is in 2019 begonnen als spontane actie, om de
grachten van Delft schoon te maken. Sindsdien hebben ze met honderden
vrijwilligers al veel zwerfafval uit onze grachten, parken en wijken gevist.
En daar zijn ze supertrots op!

Ook geven ze regelmatig presentaties op basisscholen. Deze presentaties
worden ondersteund door de BlubBox. Daarna gaan ze samen met de
kinderen de buurt opruimen. Een ervaring die kinderen niet snel vergeten.
Maar het is wel een hele organisatie en dat kunnen ze niet zonder de steun
van sponsoren en donateurs.

Collectedoel mei: Vakantiebureau

In de maand mei collecteren we voor het Vakantiebureau.

H e-I»VO kO nTI e b JI’GO u.n | Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde.
* Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet meer
Vakanties mel aandachf gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol
warmte, aandacht en gezelligheid.

De diaconale vakanties van hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo’'n 92
vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit
grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim
1750 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te
bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.

Er was eens een citroenboom

Er was eens een citroenboom. Hij groeide en bloeide. Vlinders en hommels en kolibri’'s kwamen op de witte geurige
stervormige bloemen af. En zie, de boom was na enige tijd beladen met dikke gele vruchten. We genoten van
citroendrank en andere goddelijke gerechten die met deze goudgele vrucht klaar te maken zijn.

Een seizoen later echter verschenen er geen bloemen aan de boom. De knoppen zagen we ongeopend op de grond
liggen. Als een kring kinderen die niet de kans hebben gekregen om tot volgroeiing te komen lagen ze rond de
boom.

We liepen treurig om de boom heen en besloten hem extra goed te verzorgen. We haalden mest. In de droge tijd
gaven we hem extra water zodat de grond niet uitdroogde. We voegden extra verse zwarte aarde toe aan de grond
rond de boom. We spraken hem bemoedigend toe en zonden zo positieve energie naar onze boom.

Niets mocht baten. Er begonnen zelfs blaadjes af te vallen en er kwamen geen nieuwe blaadjes voor in de plaats.

Een buurman van twee huizen verder passeerde onze tuin en hoorde ons gesprek over de boom waarmee het maar

niet beter ging ondanks al ons goede inspanningen.
‘Maar lieve buurtjes,’ riep hij verbaasd uit, ‘hebben jullie er helemaal niet aan gedacht om het onkruid dat door de

takken van de boom heen slingert weg te trekken?’



‘Al jullie goede zorgen zijn vergeefs als jullie niet eerst het onkruid met wortel en tak verwijderen. Wanneer jullie het
onkruid negeren kunnen jullie nog zo je best doen om de boom te voeden met mest en extra vruchtbare aarde en
extra water in de droge tijd, maar dat zal de boom niet baten.’

Een beetje onnozel keken we naar onze boom. We bekeken de plant die rond de takken slingerde. Het onkruid had
zoals een parasiet dat nu eenmaal doet alle voeding uit onze boom gezogen.

‘Ik zal jullie helpen,” bood de buurman aan. Met vereende krachten trokken we aan de slingers de rond de takken
kronkelden. Met moeite trokken we de wortels van het onkruid uit de grond rond de boom.

‘Vernietig het onkruid meteen voordat het ergens anders in je tuin wortel schiet!” waarschuwde de buurman.
Dankzij de hulp en raad van buurman knapte de boom helemaal op. Hij gaf een seizoen later zo veel vruchten dat
we de oogst konden delen met alle buren uit de straat.

Zo is het ook met het onkruid in ons leven. Alle positieve aandacht en zorg zijn vergeefs wanneer we niet ook alle
onkruid verwijderen; in onze gedachten, ons handelen, onze directe omgeving en onze wijde omgeving. Negeer het
onkruid niet!

Tirza Drisi
Maart 2025

Activiteitenkalender

Meer informatie over de activiteiten in deze kalender is te vinden in de beschrijvingen hieronder.

Woensdag 2 april De bijbel, hoezo de bijbel?

Samen lezen en in gesprek over klassieke teksten.
Onder leiding van Martijn Junte
MoTiv, 14:00 uur

Donderdag 3 april Klooster in de Cloud

Dagsluiting
Voorgangers: Jac Veugelaers & Martijn Junte
Lutherse Kerk (Koorzolder) aanvang 20:30 uur (ook online te volgen)

Dinsdag 15 april De bijbel, hoezo de bijbel?

Samen lezen en in gesprek over klassieke teksten
Onder leiding van Martijn Junte
MoTiv, 14:00 uur

Vrijdag 9 mei Filmkring

Deelnemen aan de Filmkring? Stuur een mail naar Marianne via
mcvdenbroek@gmail.com.

Woensdag 14 mei Laat maar waaien: moderne gedachten over de Geest

De Heilige Geest heeft altijd al last gehad van een imagoprobleem. Dat komt omdat
de geest waait waarheen ze wil. Ze is onvervangbaar, vrij, overal en nergens. We
gaan in gesprek naar aanleiding van een uitgave van de VVP.

MoTiv, 9:30-11:30 uur



Woensdag 21 mei Laat maar waaien: moderne gedachten over de Geest

We gaan in gesprek naar aanleiding van een uitgave van de VVP.
MoTiv, 9:30-11:30 uur

Donderdag 22 mei Klooster in de Cloud

Dagsluiting
Voorgangers: Jac Veugelaers & Martijn Junte
Lutherse Kerk (Koorzolder) aanvang 20:30 uur (ook online te volgen)

Woensdag 28 mei Laat maar waaien: moderne gedachten over de Geest

We gaan in gesprek naar aanleiding van een uitgave van de VVP.
MoTiv, 9:30-11:30 uur

Dinsdag 3 juni De bijbel, hoezo de bijbel?

Samen lezen en in gesprek over klassieke teksten
Onder leiding van Martijn Junte
MoTiv, 14:00 uur

Cursussen en Kringen

Laat maar waaien: Moderne gedachten over de Geest

Vrijzinnig Delft organiseert in mei de kring: Laat maar waaien: Moderne gedachten over de Geest. Wij gebruiken
daarbij een uitgave van de Vereniging van Vrijzinnige Prostestanten.

De Heilige Geest heeft altijd al last gehad van een imagoprobleem. Dat komt omdat de geest waait waarheen ze wil.
Ze is onvervangbaar, vrij, overal en nergens. Aan verschillende theologen van de VVP is gevraagd of zij hun beeld
van de Geest willen opschrijven.

Wat is de Geest voor hen? Hoe ziet zij eruit? Wat doet zij? We willen ons laten voeden en inspireren en in gesprek
gaan, zodat de Geest niet het stiefkindje blijft van de Drie-Eenheid, maar een zinvol onderdeel van ons geloof. Wat
betekent de Geest voor jou?

Wanneer: woensdagochtend 9.30 - 11.30 uur in MoTiv
Data: 14, 21 en 28 mei



ledereen is van harte welkom! Ook wie geen lid is van Vrijzinnig Delft, welkom!
Graag aanmelden via mail of telefoon:

Martijn Junte: predikant@vrijzinnigdelft.nl - 06 21859121

Marike van der Kramer: mvdkramer@ziggo.nl - 0624204984

De bijbel, hoezo de bijbel?

Op dinsdag- of woensdagmiddag een uurtje samen een tekst lezen naar aanleiding van een onderwerp, meestal uit
de bijbel, en daarover met elkaar in gesprek.

Vanaf april in 2025 gaat het om de volgende data: 2 en 15 april. In mei stoppen we een maand voor de kring ‘Laat
maar waaien: Moderne gedachten over de Geest’. Daarna gaan we verder op 3 en 18 juni en op 1 juli. Wie weet
volgt er nog een mooie afsluiter op 16 juli.

Filmkring

N

De organisatie van de Filmkring is in handen van Marianne van den Broek.

De filmkring is in deze periode op 28 maart, 9 mei en 20 juni. Marianne zal steeds
een paar dagen van tevoren doorgeven uit welke films gekozen kan worden.

¥ Wil je ook deelnemen aan de Filmkring? Stuur een mail naar Marianne via
mcvdenbroek@gmail.com.

Klooster in de Cloud vanaf Koorzolder Lutherse Kerk

donderdag 3 april en 22 mei; 20:30 uur

Maandelijks wordt een uitzending verzorgd voor ‘Klooster in de Cloud’.
Dit landelijke initiatief om digitaal een korte viering aan te bieden is ook in
Delft gerealiseerd.

Op de tweede donderdag van de maand, met uitzondering van april en
mei, wordt op de koorzolder van de Lutherse Kerk een dagsluiting
verzorgd door Martijn Junte en Jac Veugelaers. Deze is online te volgen
via ZOOM.

De link kloosterindecloud.nl/gebed/ brengt je naar de webpagina die je
naar het digitale getijdegebed brengt.

Voorafgaand aan de uitzending is er gelegenheid om met elkaar een
eenvoudige maaltijd te delen.

Vanaf 20.30 uur start de gebedsdient. Je kunt ook apart deelnemen aan een van beide.

Heb je belangstelling om mee te doen, geef je dan op bij Jac Veugelaers via: stadskloosterdelft@gmail.com .
Je kunt ook even bellen voor uitleg: 06-1094 2504.



Aanbod van anderen

Theologische Zomerschool Den Haag

thema: “Op reis” van 23 t/m 27 juni

De zomerschool bestaat uit acht lessen-met-gesprek over thema'’s uit de theologie, verbonden aan Bijbel,
cultuur en samenleving. ‘Een midweek theologie’ dus, waarin je kennis en inspiratie opdoet, op
ontdekkingstocht langs boeiende zienswijzen, samen met anderen in een sfeervolle omgeving. 8 gastdocenten
nemen ons mee op reis:

Freek Bakker analyseert vanuit de religiewetenschappen de functie van pelgrimeren, met in de les ervaringen
van deelnemers en van Mohamed Abdelgabar (Soedan) die naar Mekka ging.

Casper van Dongen, predikant, verbindt hedendaagse reislust met drie verhalen uit de Bijbel en laat ons
smullen.... "

Leo Fijen, Journalist, historicus en programmamaker, neemt ons mee op zijn ‘reis van hoofd naar hart’, een
spirituele trektocht waarover hij een boek schreef.

Gerco Lock, predikant, vertoont fragmenten uit de film 'Into the Wild', over een avontuur dat tegelijkertijd een
spiegelende religieuze levensreis is haar volwassenheid.

Carel van der Meij, docent en predikant, weerlegt in historisch perspectief een hardnekkig misverstand over
religie als ‘oorzaak nummer 1’ van oorlog en conflicten.

Hanna Rijken, theoloog en musicus, duikt de rijke traditie in van reis- en pelgrimsliederen. Muziek verbindt,
schept ruimte en inspireert. We horen erover en ervaren het.

Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament, volgt Mozes op zijn vele reizen. De belevenissen en rollen zijn
boeiend en wie weet een spiegel voor vandaag.

Adrie Sterrenburg, predikant, raakte geboeid door het boek “Godenschemering” over veranderende
Godsbeelden en geloofsinzichten in hun maatschappelijke context.

Locatie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag.

Vervoer: De kerk is met bus 21 en tram 2 te bereiken. Er is gratis parkeergelegenheid nabij de kapel.
Gebouw: De kerk is rolstoeltoegankelijk. Moderne technische middelen zorgen voor beeld en geluid.
Dagindeling: van 10.00 tot 16.00 uur. De woensdag is een vrije dag. Op dinsdag is er een lunchconcert door
de violiste Dasha Serck.

Kosten: Deelname kost je voor de gehele week € 95,00 (inclusief drank, een dagelijkse lekkernij en een
lessendossier na afloop).

Deelname: Er is ruimte voor maximaal zestig deelnemers. Regel is dat je probeert alle lessen te volgen;
intekenen op onderdelen is niet mogelijk. Theologische voorkennis is niet vereist.

Communicatie en aanmelding: Wil je extra info, bel dan met 06 50 22 82 50 (Ria Keijzer) of stel je vraag via
theologischezomerschool@gmail.com (Jacqueline van der Deijl).

Aanmelden kan via dit mailadres, dit telefoonnummer of het volgende postadres: Tollenskade 17, 2274 LT
Voorburg. We horen bij aanmelding graag je naam, adres en telefoonnummer. Je ontvangt dan een
bevestiging met betaalinformatie. Na betaling sta je definitief ingeschreven.

Weet je welkom!
Graag tot ziens en hartelijke groeten,
Jacqueline van der Deijl — Mandemaker (secretariaat), Rien de Jonge, Freek Bakker,

Tom Vreugdenhil en Ria Keijzer — Meeuwse (codrdinatie)
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Stichting Oude en Nieuwe Kerk

De Oude en de Nieuwe Kerk van Delft zijn eigendom van de Protestantse Gemeente Delft. Al eeuwenlang, tot op de
dag van vandaag zijn ze, afzonderlijk en gezamenlijk, spraakmakend en beeldbepalend voor Delft. Het zijn
gebouwen met een verleden en met toekomst. Verschillende wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Delft
houden er’s zondags hun erediensten. Op weekdagen zijn ze open voor bezichtiging en ontmoeting, voor exposities
en culturele evenementen. Zo zijn de Oude en Nieuwe Kerk ‘Kerk voor de stad, Huis voor de stad’. De Stichting
Oude en Nieuwe Kerk stuurt met regelmaat een lezenswaardige nieuwsbrief uit. Kijk op
www.oudeennieuwekerkdelft.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via ‘over ons’ "'aanmelden nieuwsbrief.

Berichten van het PKD

Alle kerkdiensten staan op www.pgdelft.ni

In de nieuwe opzet van het Protestants Kerkblad Delft (PKD) staan niet meer alle kerkdiensten van alle
wijkgemeenten voor twee maanden opgesomd. Dat heeft verschillende redenen. Daar komen we in de volgende
editie van het PKD (12 april) op terug. De kerkdiensten van uw eigen wijkgemeente staan in de nieuwsbrief, in de
app of op de website van uw gemeente. Daarnaast staan alle kerkdiensten van de héle Protestantse Gemeente
Delft op de website www.pgdelft.nl onder ‘kerkdiensten’. Hier staan alle gegevens waarover we als hoofdredactie
van het PKD beschikken en dit overzicht wordt steeds bijgewerkt.

Hoofdredactie PKD

Heeft u iets te vieren? Laat ons het meevieren!

Ook als kerk hebben we te maken met regels rond privacy. Dat geldt met name voor het Protestants Kerkblad Delft.
Daarom kunnen we niet zonder toestemming van betrokkenen verjaardagen en huwelijksjubilea noemen met
namen, adressen en andere gegevens. Natuurlijk willen we wel meeleven en liefdevol naar elkaar omzien. Alleen
moet u het nu zelf laten weten als u iets te vieren heeft. Daarmee geeft u dan ook toestemming voor publicatie in het
PKD. Dus: heeft u iets te vieren? Een huwelijksjubileum? Een promotie? Een (klein)kind? Een verhuizing? Een
bedankje? Stuur dit naar het Protestants Kerkblad Delft in een kort tekstje (het liefst met een foto). Dan laten wij de
andere lezers meegenieten. Ons mailadres is: redactiepkb@gmail.com.

Hoofdredactie PKD



CityKerk Delft

Pioniersproject: Eat & Meet

Vind jij het leuk om samen te eten en nieuwe mensen te leren kennen? Doe dan mee met Eat & Meet van CityKerk
Delft! Via dit initiatief kun je gekoppeld worden aan iemand anders uit de stad om samen een heerlijke maaltijd te
delen. Het is een leuke en informele manier om nieuwe contacten op te doen en een mooie ontmoeting te hebben.

Er is veel onverbondenheid in de stad. Mensen leven langs elkaar heen en praten steeds minder met elkaar.
Daarom past het bij de missie van CityKerk Delft om nieuwe manieren te bedenken om elkaar te ontmoeten.
Waarom is Eat & Meet een goed idee? Op allerlei manieren heeft de kerk al ontdekt dat met elkaar eten waarde
heeft. Met dit project willen we het breder aanpakken, en het zo makkelijk mogelijk maken om met iemand buiten je
eigen kerk of buiten je eigen bubbel te eten.

Het werkt simpel: meld je aan via de deze link of scan de QR-code. Na aanmelding wordt je E"-
binnen enkele weken gekoppeld aan een andere deelnemer. Daarna kunnen jullie zelf een .r.-.-F
afspraak maken om samen te eten. Dit kan eenmalig zijn, maar natuurlijk ook meerdere
keren als het goed bevalt.

Meld je nu aan en ontdek hoe makkelijk het is om nieuwe mensen te ontmoeten!
Meer informatie op: citykerk-delft.nl/projecten/eat-and-meet

Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft.
Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan uiterlijk maandag
26 mei naar info@vrijzinnigdelft.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 1 juni 2025.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@uvrijzinnigdelft.nl
Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl
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