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Bij de vieringen

Mei

Zondag 31 mei Martijn Junte, organist Christo Lelie
10.00 uur, Lutherse Kerk

Juni

Zondag 14 juni Martijn Junte, organist Christo Lelie
10.00 uur, Lutherse Kerk

Zondag 28 juni Reinhold Phillipp, organist Karin Jense
10.00 uur, Lutherse Kerk

Juli

Zondag 12 juli Arine Benschop, organist Christo Lelie
10.00 uur, Lutherse Kerk

Overzicht kerkdiensten 2026

14 en 28 juni
12 en 26 juli
23 en 30 augustus
13 en 27 september
11 en 25 oktober
8, 22 en 29 november
13 en 24 december

Overzicht kerkdiensten 2027

3, 17, en 31 januari
14 en 28 februari
14, 25 en 28 maart
11 en 25 april
9, 16 en 30 mei
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Diaconie

Collectedoel juni: Solar Cooking

Het collectedoel voor juni is Solar Cooking: deze stichting levert 
een bijdrage aan de inkomens- en gezondheidsverbetering van 
de doelgroep zeer arme vrouwen in Oost Afrika door het 
introduceren van de zon en hout besparende energiebronnen 
voor het koken van het dagelijks voedsel. Elk jaar overlijden 
namelijk ongeveer 4 miljoen mensen, vooral vrouwen en 
kinderen, aan longziekten gerelateerde aan koken op houtvuur.

Collectedoel juli & augustus: Stadsdiakonaat Delft

In juli en augustus is het collectedoel het Stadsdiakonaat Delft: dit is een 
interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt sinds 1971. 
Op dit moment zijn dat zo´n 120 enthousiaste medewerkers. De activiteiten zijn 
gericht op mensen die om wat voor reden ook, niet in staat zijn een beroep te doen 
op familie, vrienden of buren. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, 
geloofsovertuiging of levensbeschouwing.
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Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

We gaan richting het einde van ons jaarthema. Er zijn nog drie 
bijeenkomsten gepland, stuk voor stuk bijzonder. 
We kijken de documentaire Coexistence, My Ass! waarin de 
Israëlische activist en comédienne Noam Shuster-Eliassi
wordt gevolgd. 
Verder is er een symposium gepland in september/oktober 
naar aanleiding van de laatste, postume publicatie van Wim 
Jansen. 
Het slotstuk is de retraite van 2-4 november in de Bosbeek in 
Bennekom. De dagen staan in het teken van de afsluiting van 
het thema.

LACH: Coexistence My Ass
We kijken met elkaar de documentaire, die de stand up comédienne Noam Schuster-Eliassi volgt. 
De aanleiding is een uitnodiging om een show te maken over de omgang van de staat Israël met 
Palestijnen. Tijdens de opnamen vindt de aanval van 7 oktober 2023 plaats. De film is ook een 
onderzoek naar de betekenis van humor voor politieke inzet.

Datum en plaats: nadere informatie volgt, maar het zal, als alle bijeenkomsten in deze serie, op een 
woensdagmiddag zijn (15:00-17:00 uur) in Motiv.

BEWONDER: Wim Jansen memorial
Nadere informatie over tijd en plaats volgt. De inzet is om een dag(deel) bij elkaar te komen met 
sprekers die affiniteit hebben met de thema’s waar ook Wim zich mee bezig hield: mystiek, de 
liefde, verwondering. Dat we dit onder het motto van de bewondering doen, is omdat Wim een 
bewonderaar was, die graag bewonderd werd.

Tijd en plaats: september/oktober 2026 in Motiv of de Lutherse Kerk

ZVHBLW&B: RETRAITE
Als afsluiting van het jaarthema gaan we naar de Bosbeek in Bennekom om te zingen, vechten, 
huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen. 
Er zijn voor nu acht tweepersoonskamers gereserveerd, maar dat aantal kan groter worden indien 
nodig. Het is dan wel nodig dat we tijdig weten met hoeveel mensen we gaan. Opgeven kan bij 
Marike van der Kramer (mvdkramer@ziggo.nl ) of Martijn Junte (predikant@vrijzinnigdelft.nl ). 

Tijd en plaats: 2-4 november in de Bosbeek in Bennekom

mailto:mvdkramer@ziggo.nl
mailto:predikant@vrijzinnigdelft.nl
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HAGIOS –zingen voor vrede

Korte impressie van de bijeenkomst op 19 mei in de Oude Kerk van Delft

Samen met wel ongeveer 40 deelnemers was deze eerste bijeenkomst in Delft, mogelijk gemaakt
door samenwerking van Vrijzinnig Delft en Citykerk Delft, boven verwachting goed bezocht. Een
teken dat ‘Hagios-zingen voor de Vrede’ een groeiende beweging in Nederland is, in navolging van
andere landen in Europa en met name Duitsland, het geboorteland van componist Helge
Burggrabe. Zijn inspiratie ligt vervat in het woord ‘Hagios’; het Oudgriekse woord voor het ‘heilig’, de
niet benoembare kern van alle religies. Die inspiratie werd voelbaar in de samenzang mede door de
inspirerende spirituele begeleiding van Mirjam Dirkx en de muzikale pianobegeleiding van Saskia
Have. Bijzonder was ook dat er aansluiting was bij het thema van het ‘Feest van de Geest’-
evenement dat tussen Hemelvaart en Pinksteren in het teken stond van ‘Elkaar Verstaan’. Mooi
was de verbinding die werd gelegd met de kunstwerken van Shahaila Winklaar en haar uitspraak:
“Elkaar verstaan vraagt aandacht en voortdurend oefenen tussen mensen, tussen generaties,
tussen wat was en wat nog vorm moet krijgen.”

Stuur een mail voor meer informatie of om de Nieuwsbrief te ontvangen naar 
hagioszingendelft@gmail.com . 

mailto:hagioszingendelft@gmail.com
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Cursussen en kringen

De bijbel, hoezo de bijbel?

Op donderdagmiddag een dik uurtje samen een tekst lezen, de komende keren uit het Evangelie 
van de Waarheid, en daarover met elkaar in gesprek. 
De komende bijeenkomsten zijn op 4 en 18 juni, 2 juli. Aanvang steeds: 14:30 uur in Motiv.

Klooster in de cloud op de koorzolder
Donderdag 11 juni 20:30 uur

Maandelijks wordt een uitzending verzorgd voor ‘Klooster in de Cloud’. Dit 
landelijke initiatief om digitaal een korte viering aan te bieden is door Jac
Veugelaers ook in Delft gerealiseerd. 

Iedere tweede donderdag van de maand wordt op de koorzolder van de 
Lutherse Kerk een dagsluiting verzorgd. Deze is online te volgen via ZOOM. 
De link https://kloosterindecloud.nl/gebed/ brengt je naar de webpagina die 
je naar het digitale getijdegebed brengt.

Heb je belangstelling om mee te doen, geef je dan op bij Jac Veugelaers via: 
stadskloosterdelft@gmail.com . Je kunt ook even bellen voor uitleg: 06-1094 2504.

Filmkring

De organisatie van de Filmkring is in handen van 
Marianne van den Broek. 
De Filmkring is steeds op vrijdag, afwisselend in de 
middag en avond. 

De eerstvolgende filmkring vindt plaats op vrijdag 10 
juli. Marianne zal steeds een paar dagen van tevoren 
doorgeven uit welke films gekozen kan worden.

Wil je ook deelnemen aan de Filmkring? Stuur een mail naar Marianne via 
mcvdenbroek@proton.me.

https://kloosterindecloud.nl/gebed/
mailto:stadskloosterdelft@gmail.com
mailto:mcvdenbroek@proton.me
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Museumkring

Op dinsdagmorgen 9 juni gaan we naar het Dordrechts 
Museum voor de Turner-tentoonstelling: er zijn 10 
schilderijen van de 19-eeuwse Engelse schilder William 
Turner te zien. De schilderijen, o. a. een gezicht op een 
pakketboot in Dordrecht, komen uit een Amerikaanse 
collectie en waren nog nooit eerder in Nederland te zien.
Water en licht zijn de centrale thema's van Turner; ook 
zijn er installaties te zien de kunstenaar Nicky Assmann
(1980). Zij verbeeldt zowel de schoonheid als de 
dreiging van de natuur. Assmann maakt dynamische 
lichtinstallaties die het kleurenspel van de elementen aanwakkeren door in te zoomen op 
waterspiegelingen en de gloed van de zon. Waar je als bezoeker traditiegetrouw tegenover een 
kunstwerk staat – een schilderij waarin de natuur binnen de lijst verschijnt – stap je bij Assmann van 
top tot teen in een ruimtelijk landschap.
https://www.dordrechtsmuseum.nl/nu-te-zien-en-te-doen/turner/ .

Het plan om de tentoonstelling ‘Geloof’ in Museum Gouda met schatten uit het Rijksmuseum, 
samengesteld door Arnon Grunberg, Neama Tahir en Stephan Sanders; zij delen aan de hand van 
kunstwerken hun persoonlijke visie op geloof, is doorgeschoven naar zondag 9 augustus en is dan 
een alternatieve invulling van een zomerdienst.

Meer informatie bij Ton Severijnen, aj_severijnen@planet.nl.

Opening dagkapel Nieuwe Kerk -vrijdag 29 mei 
Er is in de Nieuwe Kerk van Delft een nieuwe, bijzondere plek. Een plek om te 
bidden, stil te zijn of even op adem te komen. De nieuwe dagkapel is gereed. 
Op vrijdag 29 mei zal er een viering zijn om de dagkapel in gebruik te nemen.

Voor de kapel heeft kunstenaar Claudy Jongstra een werk gemaakt: Mantel 
van Liefde. Het is geïnspireerd op het Magnificat, de lofzang van Maria. Een 
lied over God die omziet naar wie klein is, over moederlijke zorg en 
ontferming. In Jongstra's werk wordt die zachtheid zichtbaar.

Om 20.00 uur openen we de kapel met een viering. Dominee Barbara Lamain
gaat voor. Directeur Nyncke Graafland en projectleider Arjan Gooijer
vertellen wat aan deze kapel voorafging. Er is muziek. Na afloop is er 

gelegenheid om in de kapel rond te kijken en er voor het eerst even stil te zitten.

Vrijdag 29 mei, 20:00 uur
Nieuwe Kerk, Markt 80, Delft

Toegang vrij, aanmelden niet nodig
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Theologische zomerschool juni 2026

Zomerschool rond Bijbel, cultuur en samenleving van 22-26 juni 2026

Opnieuw een theologische zomerschool! Een midweek theologie, waarin deelnemers kennis en 
inspiratie opdoen in een sfeervolle omgeving, met als meerwaarde de ontmoeting met andere 
geïnteresseerden. 

Vakmensen met kennis van zaken en betrokkenheid op kerk en samenleving verzorgen de 
lesblokken: Freek Bakker, Martin Koster, Casper van Dongen, Hanna Rijken, Carel van der Meij, Ad 
van Nieuwpoort, Nico Riemersma en Gerco Lock. Het overkoepelend thema is “Eb en vloed”.

De vier zomerschooldagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) beginnen om 10.00 uur en 
eindigen om 16.00 uur. Op een van de lesdagen is er een lunchconcert. 

De locatie: de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag. 
De kerk is goed te bereiken met bus 21 en tram 2 en er is gratis parkeergelegenheid. Het gebouw is 
toegankelijk voor minder validen; moderne middelen zorgen voor beeld en geluid.  

De kosten voor deelname bedragen €95,-- (inclusief koffie, thee, sap en een lekkernij, met na 
afloop van de week een dossier met de lessen). Voorkennis is niet vereist, affiniteit en 
nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten doen er wel toe. Intekenen op losse onderdelen is niet 
mogelijk. 

Belangstelling? Bekijk dan de flyer, onze website (www.theologischezomerschool.nl ), bel met Ria 
Keijzer – Meeuwse, (06 50 22 82 50) of mail naar theologischezomerschool@gmail.com. Bij 
aanmelding ontvangt u betaalinformatie; na betaling staat u definitief ingeschreven. 

Met dank en hartelijke groeten, mede namens de andere commissieleden Freek Bakker, Willy 
Dijkman, Rien de Jonge en Tom Vreugdenhil, 

Ria Keijzer – Meeuwse, coördinator.

https://vrijzinnigdelft.nl/wp-content/uploads/Flyer-Theologische-zomerschool-2026.pdf
http://www.theologischezomerschool.nl/
mailto:theologischezomerschool@gmail.com
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Adres scriba en ANBI
Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl
ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden 
Delft. Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente. Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? 
Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan uiterlijk maandag 25 mei naar 
info@vrijzinnigdelft.nl De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 juni 2026.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: 
info@vrijzinnigdelft.nl
Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl
Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie? email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl

Cantatedienst rond BWV 147 van J.S. Bach -Oude Kerk Delft

Op zondag 7 juni 2026 om 14.30 uur vindt in de Oude Kerk 
Delft een cantatedienst plaats rond Johann Sebastian Bachs 
geliefde cantate Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 
147). 

Uitvoerenden zijn koor, orkest en solisten van de afdeling 
Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium onder 
leiding van Adriaan Ploeg. Trompettist Diogo Moreira zal de 
natuurtrompet bespelen. Voorganger is Christiaan Olie.

In deze cantate klinkt ook het wereldberoemde koraal Jesus
bleibet meine Freude, internationaal bekend als “Jesu, Joy of 
Man’s Desiring”.

Iedereen is van harte welkom.
Zondag 7 juni 2026 | 14.30 uur
Oude Kerk Delft

mailto:scriba@vrijzinnigdelft.nl
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl
http://www.vrijzinnigdelft.nl/
mailto:diaconie@vrijzinnigdelft.nl
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