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De Waterlelie

Ik heb de witte water lelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in ‘t licht.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer...

Frederik van Eeden

Voorganger: Martijn Junte
Zang: Ton Severijnen
Piano & orgel: Harmen Kooistra

Afbeelding: Coby van Baars ‘Dit es mijn zuete amijs’ uit de 
serie ‘Orewoet’ via: https://www.cobivanbaars.nl/orewoet/
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Welkom door 
Kaars en Stilte
Aanvangslied 880 (couplet 1 Ton Severijnen; couplet 2,3,4 allen)

2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

Woord van vertrouwen

3. Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

4. Dus houd van het leven, geef  dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.
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Drempelgebed

Lied 970

2. Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3. Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4. Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

Over ‘de voeten van Jezus’
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Lied 563 (couplet 1 en 4 Ton Severijnen; couplet 2 en 3 allen)

2. Heeft niet diezelfde geur
als kind hem al omhuld?
Een wolk van mirre heeft
zijn kribbe rijk gevuld.
Een wijze gaf  het aan,
sprak woordeloos van rouw
als teken hoe Hij ooit
zijn einde vinden zou.
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Johannes 12, 3-11
Lied 569

3.Ik spaarde levenslang
de balsem in mijn kruik,
mijn laatste zorg en wens,
naar het aloud gebruik.
Dit leven met de dood
is afgelegd sinds Hij
mij al zijn liefde bood.
Zijn sterven maakt mij vrij.

4 Het weten van zijn dood
blijft mij mijn leven bij.
Maar wie komt in mijn uur
en zalft met liefde mij?
Hij die van het begin
tot aan het bittere end
de koninklijke geur
van pure mirre kent

2. Hij gaf  ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij.
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.
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3. Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Johannes 13, 1-15
Lied 998 (couplet 1 en 2: Ton Severijnen; couplet 3 en 4 allen)

2. Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten,
en blijf  elkaar met dit gebaar verrassen
in plaats van je in kerken op te sluiten.
Je moet steeds anderen de voeten wassen.

3. Het stof  van al de wegen van ons leven,
kom, was het van de stukgelopen voeten.
Kom, geef  dat onze handen hen genezen
die ver van huis geen goede vriend ontmoeten.
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4. Het helder water stromend uit jouw bronnen
wast onze voeten, zuivert onze wonden
Als boden van jouw vrede, hier begonnen,
zo worden wij de wereld in gezonden.

Overdenking
Stilte
Pianospel

Maaltijdviering

Tafelgebed (Voorzang: Ton Severijnen; Antwoord: allen)
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2.Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield,
nam hij het brood, nam hij de beker.
Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld,
zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven,
teken van de geest, die hem bezielt.

Teken van de geest, die hem bezielt. (allen)

3. Ik ben de wijnstok heeft hij toen gezegd,
gij zijt voorgoed met mij verbonden.
Ik ben uw waarheid en ik ben uw weg,
ik ben die ben, vergeving van uw zonden;
Vrede geef  ik u, heeft hij gezegd.

Vrede geef  ik u, heeft hij gezegd. (allen)

4. Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan,
heeft hij gebeden voor zijn vrienden.
Vader, bad hij, bewaar hen in uw naam,
mogen zij allen één zijn in de liefde,
dat zij doen, wat ik hun heb gedaan.

Dat zij doen, wat ik hun heb gedaan. (allen)

5. Toen Jezus in de hof  gekomen was
heeft hij in grote angst gebeden,
maar niemand was er, die hem antwoord af
een vriend heeft hem verkocht en uitgele!erd,
toen hij in zijn uur gekomen was.

Toen hij in zijn uur gekomen was.

Gebeden
Stilte
Gezamenlijk Onze Vader
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2. In de stilte van de nacht
groeit de wanhoop, groeit de wanhoop,
slechts verlatenheid en angst
ja, van god en mens verlaten.

3. In de stilte van de nacht
groeit aanvaarding, groeit aanvaarding,
vrede spreidt zich in mijn hart
overgave en onthechting.

4. In de stilte van de nacht
judaskussen, judaskussen,
overvallen, opgebracht
om wat schijngetuigenissen.

Slotlied ‘In de stilte van de nacht’ (couplet 1 Ton Severijnen; couplet 2,3,4 
allen)

We verlaten in stilte de kapel
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